
 

Compassie 

Corona 
CoCo -  Compassie tijdens Corona 

Corona is een crisis. Tijdens een crisis kan men zeker compassie en 
positiviteit gebruiken. Daarom CoCo, een boekje over compassie en 
positiviteit tijdens de Corona crisis. Met allerlei bijdragen van en over én 
vanuit de mensen van het Huis van Compassie: handleidingen, mooie 
initiatieven en verhalen, nieuwe gezichten én leuke interviews. 

Schrijver: Cees Verheul, vrijwilliger bij het Huis van Compassie 

 

 

 

 

 

 

Het Huis van Compassie 
bestaat dankzij de inzet van 
100 vrijwilligers! En dankzij 
belangrijke bijdragen van de 

Protestantse diaconie 
Nijmegen, de Provincie, 

KANS, Oranjefonds, en vele 
andere fondsen en 

particulieren. 

 
 

 



Index 

Een hart onder de riem door Biene! ......................................................................................................................... - 2 - 

Vreugde door de brievenbus .................................................................................................................................... - 2 - 

Vredesbundel ............................................................................................................................................................ - 3 - 

Een armband als toereikende hand .......................................................................................................................... - 4 - 

Pleun spant haar vleugels ......................................................................................................................................... - 5 - 

Afscheid Esther ......................................................................................................................................................... - 6 - 

Voorstellen nieuwe stagiaire: Maartje ..................................................................................................................... - 6 - 

Nieuwe collega Ineke stelt zich voor! ....................................................................................................................... - 7 - 

Sport & beweging ..................................................................................................................................................... - 8 - 

Het kunstwerk van Bep ............................................................................................................................................. - 8 - 

Fotografie ................................................................................................................................................................. - 8 - 

Een klein gedichtje .................................................................................................................................................... - 1 - 

Wordfeud, een leuk online woordspel ..................................................................................................................... - 1 - 

Bezoek een museum, virtueel! ................................................................................................................................. - 1 - 

Maak je eigen kunst, met behulp van digitale technieken ....................................................................................... - 1 - 

wŜŎŜǇǘŜƴ ǳƛǘ ƪƻƻƪōƻŜƪ ΨƛŜŘŜǊŜŜƴ ƪƻƻƪǘ ǾƻƻǊ ŜƭƪŀŀǊΩ ............................................................................................... - 1 - 

Extra informatie over corona, voor ieder mens ....................................................................................................... - 4 - 

Handleiding sociale media ........................................................................................................................................ - 4 - 

Bijlage 1: Handleiding Sociale media ........................................................................................................................ - 6 - 

 

 

 
 

 

 

  



Dit gebeurde er in het voorjaar 

Initiatieven en gebeurtenissen binnen het Huis van Compassie 
De corona-tijd is een tijd waarin alles stil lijkt te staan. Minder mensen op straat en aan het werk, weinig sociale 
activiteiten en veel binnen zitten. Gelukkig is dit niet helemaal waar. De vogeltjes floten meer dan wij ooit hebben 
gehoord, creatieve ideeën kwamen naar boven én we zochten alternatieven om toch contact te hebben.  

Ook binnen het Huis van Compassie zat men niet stil, er zijn verschillende bijzondere momenten voorgekomen, 
zelfs nu. Als je verder leest zie je verhalen van deelnemers, vrijwilligers en medewerkers binnen het Huis van 
Compassie. 

Een hart onder de riem door Biene! 

Biene, al twee jaar lang een bekende bij het Huis van Compassie, heeft zich op een hele mooie manier ingezet 
mensen blijer te maken tijdens de Corona crisis. Ze heeft namelijk cadeaupakketjes gemaakt voor mensen tijdens 
Pasen en Hemelvaart, om toch nog even deze feestdagen goed te kunnen vieren. Wij hebben Biene hierover 
geïnterviewd. 

Hoe zag dit eruit? Biene deed boodschappen en zocht wat lekkere dingetjes uit, ging naar de Action om het 
pakketje compleet te maken en zorgde er vervolgens voor dat het niet zomaar een pakketje werd, maar een 
werkelijk creatief bouwwerk. Met lieve tekstjes vanuit haar eigen hart maar ook van het Huis van Compassie. Op 
deze manier wilde ze graag mensen een hart onder de riem steken. 

Ze heeft wel driehonderd pakketjes uitgedeeld. Het paaspakketje zat vol met Pasen gerelateerde items, het 
heƳŜƭǾŀŀǊǘ ǇŀƪƪŜǘƧŜ Ȋŀǘ ǾƻƻǊƴŀƳŜƭƛƧƪ Ǿƻƭ ƳŜǘ aŀƻŀƳΣ Ψǿŀƴǘ Řŀƴ ǾƛƴŘŜƴ ŘŜ ƳŜŜǎǘŜƴ ǿŜƭ ƭŜƪƪŜǊΩ ǾŜǊǘŜƭŘŜ ȊŜ 
lachend. 

En waarom BieƴŜ Řƛǘ ƘŜŜŦǘ ƎŜŘŀŀƴ ƛǎ ƴƻƎ ƘŜǘ ƳƻƻƛǎǘŜΣ ȊŜ ōŜǎŎƘǊŜŜŦ ƘŜǘ ŀƭǎ ǾƻƭƎǘΥ ΨLƪ ŘƻŜ Řƛǘ Ǿŀƴǳƛǘ ŜŜƴ ƎƻŜŘ ƘŀǊǘΣ 
voor het geven van meer liefde, zeker voor mensen bij de voedselbank, die wil ik graag helpen. Zo blijf ik zelf bezig 
ƳŀŀǊ ȊƻǊƎ ƛƪ ƻƻƪ Řŀǘ ƳŜƴǎŜƴ ǿŀǘ ǘŜǊǳƎ ƪǊƛƧƎŜƴ Ǿŀƴ ƳƛƧΦΩ 

Het volgende project weet ze nog niet, maar er komt er zeker nog een! Hebben jullie nog een leuk idee voor Biene, 
geef dit dan door. 

Voor tijdens de Corona crisis heeft BieƴŜ ƴƻƎ ŜŜƴ ōƻƻŘǎŎƘŀǇΥ Ψ9ȅΗ .ƭƛƧŦ ŜŜƴ ƳŜǘŜǊ ǾƛƧŦǘƛƎ ōƛƧ ŜƭƪŀŀǊ ǾŀƴŘŀŀƴΣ ƛƪ ƘƻƻǇ 
het werk nog goed te kunnen doen én ik steek iedereen een hart onder de riem. Oja, ik zorg natuurlijk ook dat ik 
snel ǿŜŜǊ ŜŜƴ ȊŀƪƧŜ ǳƛǘ ƪŀƴ ŘŜƭŜƴΗΩ 

Vreugde door de brievenbus 

Elsbeth vertelde gelijk hoe leuk ze het vindt om kaartjes te ontvangen, te lezen maar ook om te schrijven! Van 
kinds af aan vond Elsbeth het al leuk. Op ieder moment kan ze in de pen gaan zitten om iemand een verwarmend 
tekstje te sturen.  

Elsbeth is voornamelijk bezig met het Repair 
Café en de organisatie LETS ruilkring Nijmegen; 
zie meer op letsnijmegen.nl. Tijdens de Corona 
crisis deed ze iets anders, namelijk: kaartjes en 
brieven sturen om mensen op te vrolijken. 

Ze zag oproepen op de facebook Corona 
bƛƧƳŜƎŜƴΣ ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘΥ ΨƳƛƧƴ ŘƻŎƘǘŜǊ ƛǎ ƧŀǊƛƎΣ 
ƪŀƴ ƛŜƳŀƴŘ ƘŀŀǊ ŜŜƴ ƪŀŀǊǘƧŜ ǎǘǳǊŜƴΚΩ ¢ƻŜƴ ȊŜ 
ƛŜǘǎ ƘƛŜǊƻǾŜǊ ƘƻƻǊŘŜ ŘŀŎƘǘ 9ƭǎōŜǘƘ ƎŜƭƛƧƪΥ ΨŘƛǘ 
Ǝŀŀƴ ǿŜ ŘƻŜƴΣ ƪƭŜƛƴŜ ƳƻŜƛǘŜ ƎǊƻƻǘ ǇƭŜȊƛŜǊΗΩΦ 
Mirjam van het Huis van Compassie dacht gelijk mee en gaf haar kaartjes om dit werk uit te voeren. Het beviel 
Elsbeth zo goed dat ze op zoek ging naar meer adressen. Via Voor Jou Voor Mij (vjvm.nl) vond ze verschillende 
ŀŘǊŜǎǎŜƴ Ŝƴ ƻǇǊƻŜǇŜƴ Ǿŀƴ ƳŜƴǎŜƴΦ Ψ9ƴ Ȋƻ ƎƛƴƎ ƘŜǘ ƛƴ ŜŜƴ ǎƴŜƭ ǾŀŀǊǘΩΣ ǾŜǊǘŜƭt ze blij. Zelfs haar eigen moeder 
bracht uiteindelijk kaartjes rond op de fiets. 



Ze stuurde kaartjes naar ouderen in verzorgingstehuizen. Die zijn vaak eenzaam, en zonder bezoeken al helemaal. 
Elsbeth gaf hier niet alleen aandacht aan de ouderen, maar ook aan de verpleging. Ze is namelijk van mening dat 
de waardering voor verpleging net zo belangrijk is, en wie geeft haar ongelijk! 

±ƛŀ [9¢{ ŘŜŜŘ ȊŜ ŜŜƴ ƻǇǊƻŜǇ Ŝƴ ƪǊŜŜƎ ǾŜŜƭ ǊŜŀŎǘƛŜǎΦ bƻƎ ƳŜŜǊ ŀŘǊŜǎǎŜƴ Ŝƴ ǾŜŜƭ ǿŀŀǊŘŜǊƛƴƎΦ Ψ²ŀǘ ƭŜǳƪ dat je dit 
ŘƻŜǘ 9ƭǎōŜǘƘΩ Ŝƴ ΨIŀǊǘǾŜǊǿŀǊƳŜƴŘΗΩΦ bƻǳΣ Řŀǘ ǾƛƴŘŜƴ ǿƛƧ ƻƻƪΦ 9ƭǎōŜǘƘ ƛǎ Ǿŀƴ Ǉƭŀƴ Řƛǘ Ŏƻƴǘƛƴǳ ǘŜ ōƭƛƧǾŜƴ ŘƻŜƴ ƻƳ Ȋƻ 
de positiviteit erin te houden. Daarvoor bedankt Elsbeth, dat mag gezegd worden. Echter vertelt ze wel het 
ǾƻƭƎŜƴŘŜΥ ΨŎƻǊƻƴŀ ǿƻǊŘt steeds normaler, toch zijn er nog steeds mensen die geen verjaardag kunnen vieren, 
ŜŜƴȊŀŀƳ ȊƛƧƴ ƻŦ ƛƴ ƘŜǘ ōŜƧŀŀǊŘŜƴǘŜƘǳƛǎ ȊƛǘǘŜƴΦ 9Ǌ ƛǎ ƴƻƎ ǘƛƧŘ ǾƻƻǊ ƪŀŀǊǘƧŜǎΗΩΦ  

Het zou mooi zijn als meer mensen die vanuit huis uit zouden kunnen doen. Vind je dit ook leuk, doe dan mee! 
ΨaŜƴǎŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ŜǊ Ȋƻ ōƭƛƧ ǾŀƴΩΣ ǾŜǊǘŜƭt Elsbeth optimistisch. Wat is nou beter dan vreugde door de brievenbus? 

bƻƎ ŜŜƴ ǇƻǎƛǘƛŜǾŜ ōƻƻŘǎŎƘŀǇ Ǿŀƴ 9ƭǎōŜǘƘΥ Ψbŀŀǎǘ ƎŜȊƻƴŘƘŜƛŘ ǿŜƴǎ ƛƪ ƛŜŘŜǊŜŜƴ ƪǊŀŎƘǘΣ ƘƻƻǇ Ŝƴ ǇƻǎƛǘƛǾƛǘŜƛǘΦ ²Ŝ 
zitten nu midden in de Corona crisis. Én wanneer deze periode voorbij is? Weet helaas niemand. Máár dat deze 
ƻƴȊŜƪŜǊŜ ǘƛƧŘ ǾƻƻǊōƛƧ Ǝŀŀǘ Řŀǘ ǿŜǘŜƴ ǿŜ ǿŜƭ ȊŜƪŜǊΦΩ 

Vredesbundel 

Sinds 2019 is Storay Ahmadi vredeambassadeur van Nijmegen. Tijdens de Corona crisis is ze veel bezig geweest 
met haar vredesbundel. Ze wilt graag mensen bewust maken van de moeilijkheden die 2de en 3de graads 
vluchtelingen tegenkomen. Hiernaast hoe belangrijk vrede is, én dat vrede niet alleen buiten te vinden is, maar 
ook van binnen. 

Sinds 2013 heeft Storay een samenwerking met het Huis van Compassie. 
Gedurende de tijd heeft ze veel verschillende projecten gedaan, 
ǾƻƻǊƴŀƳŜƭƛƧƪ ǎŀƳŜƴ ƳŜǘ tƛŜǘŜǊ tƻŜƭǎΦ Ψ±ŀƴŀŦ ƘŜǘ ōŜƎƛƴ ǿŀǊŜƴ ŘŜ ǇǊƻƧŜŎǘŜƴ 
ǎǳŎŎŜǎǾƻƭΩΣ ǾŜǊǘŜƭǘ ȊŜ ǘŜǾǊŜŘŜƴΦ IƛŜǊōƛƧ Ǝŀŀǘ ƘŜǘ ƻƳ ǇǊƻƧŜŎǘŜƴ ƻǾŜǊ 
Afghanistan samen met Oxfam Novib, Cordit en andere organisaties. 
Daarenboven organiseerde Storay sinds 2016 een project genaamd: De 
Gespreksgroep, om geïnteresseerde burgers in gesprek te laten gaat met 
mensen van een buitenlandse afkomst over levensvragen. Naast velen 
andere projecten is Storay in 2017 begonnen met een project om 
Nederlands les te geven genaamd vluchtelingen vooruit. 

Hiernaast heeft Storay een boek geschreven genaamd Compassie met 
Afghaans bloed.  

Storay vertelt vrolijk over het Huis van CompassieΥ ΨƻƳŘŀǘ ŘŜ 
samenwerking al zo lang duurt wordt het alleen maar beter en 
inhoudelijker werk, langdurigheid is een goede basis van alle soorten 
ǿŜǊƪȊŀŀƳƘŜŘŜƴΩΦ 

Het volgende project, waar ze nu druk mee bezig is, is het gedichtenbundel over vrede. Eigenlijk heeft ze twee 
ǇǊƻƧŜŎǘŜƴΦ 5Ŝ ǘǿŜŜŘŜ ƛǎ ŜŜƴ ǾŜǊƘŀƭŜƴōǳƴŘŜƭ ƻǾŜǊ ƘŜǘȊŜƭŦŘŜ ƻƴŘŜǊǿŜǊǇΦ ΨIŜƭŀŀǎ ƪŀƴ de verhalenbundel niet 
ŘƻƻǊƎŀŀƴ ŀŀƴƎŜȊƛŜƴ ŎƻƴǘŀŎǘ ŘŀŀǊǾƻƻǊ ŜǊƎ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪ ƛǎΣ ǇƻšȊƛŜ ƛǎ ǿŀǘ ƳŜŜǊ ŀƭƭŜŜƴΩΣ ƎŜŜŦǘ Storay aan. 

Hoe ze dit project is begonnen? Storay gaf aan dat ze door verschillende andere projecten en ervaringen 
gemotiveerd werd hiermee te beginnen. Ze wilt meer gelegenheid creëren voor mensen om hier over te kunnen 
praten. In samenwerking met Stichting Kunst van Samenleven (KUS) is ze hiermee begonnen. Frans Houtbeckers 
kent ze van 22 jaar geleden toen ze in Nederland kwam via stichting vluchtelingenwerk en het 
asielzoekerscentrum in Groesbeek. Door het respect wat ze opbouwde met Frans Houtbeckers wilde ze graag 
weer in werkcontact komen. 

Tijdens de Corona crisis heeft Storay voornamelijk digitaal veel contact gezocht. Ze is in contact geweest met 
bewoners in Nijmegen en heeft gevraagd om vredesteksten te schrijven, hiernaast ging ze in gesprek over vrede. 
Als vluchteling met veel ervaring in onvrede is ze hiermee begonnen. 

Veel vluchtelingen zijn in een Nederlandse omgeving opgegroeid. Welke moeilijkheden hebben de tweede en 
derde generatie kinderen van hun ouders over onvrede? Welke uitdagingen hebben zij? 



Ze had telefonisch veel contact met hen. Het doel was om vredesbijeenkomsten te organiseren, individuele- en 
groepsbegeleiding om uit te komen op vredesverhalen. Door de maatregelen van Corona konden deze helaas niet 

gerealiseerd worden. 

Voor gedichten is gelukkig wat minder 
begeleiding nodig dus dit kan wel doorgaan. 
De deadline voor de inzendingen van de 
gedichten is 1 juli. Tot deze tijd kunnen 
mensen gedichten over vrede inzenden. 

{ǘƻǊŀȅ ǾŜǊǘŜƭǘ ŜƴǘƘƻǳǎƛŀǎǘ ƘŜǘ ǾƻƭƎŜƴŘŜΥ ΨƘŜǘ 
is erg belangrijk mensen te stimuleren in 
vrede te leven. En hierover te leren wat dit 
voor ieder mens betekent. Het is een heel 
breed onderwerp. Gelukkig is Nederland in 
vrede, wat wel belangrijk is om te onthouden 
is dat vrede in het karakter van mensen ligt, 
het is een persoonlijk ding. Vrede is er 
namelijk van binnen, op kleine schaal, maar 
ƻƻƪ Ǿŀƴ ōǳƛǘŜƴΣ ƻǇ ƎǊƻǘŜ ǎŎƘŀŀƭΦΩ 

Ze wil mensen bewuster maken van vrede via 
het gedichtenbundel. Wil jij meedoen?! Neem 
dan contact op met het Huis van Compassie. 

Storay heeft nog een advies aan iedereen in 
ǘƛƧŘŜƴ Ǿŀƴ /ƻǊƻƴŀΥ ΨōƭƛƧŦ ŀƭǘƛƧŘ ǇƻǎƛǘƛŜŦΣ ȊƻǊƎ Řŀǘ 

de maatregelen verzorgd worden, wees onderdeel van de maatschappij en zie de belangen in van anderen. En 
behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Én, niet onbelangriƧƪΣ ƘƻŜǎǘŜƴ Ŝƴ ƴƛŜȊŜƴ ƛƴ ŘŜ ŜƭƭŜōƻƻƎΗΩ 

Een armband als toereikende hand 

Nog een prachtig initiatief tijdens de Corona crisis kwam van Sahar, schoonheidsvisagist, ambulant begeleider en 
taalhulp. Máár ook: armbandjes maker om mensen en voornamelijk zorgpersoneel een hand toe te reiken tijdens 
de Corona crisis. Bij Huis van Compassie voelde Sahar zich gelijk helemaal thuis. Ze is pas geleden via een kennis 
terecht gekomen bij het Huis van Compassie. 

Sahar houdt niet van stil zitten en wil graag veel bezig zijn. 
Ze zal altijd meeleven met anderen die het moeilijk hebben 
en wil graag iets betekenen voor anderen. Over de 
armbandjes vertelt ȊŜ ƘŜǘ ǾƻƭƎŜƴŘŜΥ Ψƛƪ Ƴŀŀƪ ŘŜȊŜ 
armbandjes om een hand toe te reiken, alsof je een 
persoon de hand vast houdt als ondersteuning. Voor 
energie en meer kracht in het lijf. Door een hand te geven 
ondersteun je de persoon en stimuleer je deze persoon zich 
beter te voelen. De armband staat symbool voor een 
ƻƴŘŜǊǎǘŜǳƴŜƴŘŜ ƘŀƴŘΦΩ 

De armband zal als een beloning moeten voelen voor het 
goed bezig zijn in moeilijke tijden. Voor Sahar zelf voelt het 
als iets kleins. Het is een investering in haar zelf en zo 
automatisch in anderen. 

IƛŜǊƴŀŀǎǘ ƛǎ {ŀƘŀǊ ƻƻƪ ōŜȊƛƎ ƳŜǘ ǾƛŘŜƻΩǎ ƻƳ ƳŜƴǎŜƴ ŜŜƴ 
hart onder de riem te steken. Die ze deelt met verschillende 
mensen.  

Nog een positieve boodschap van haar tijdens de Corona cǊƛǎƛǎΥ ΨƘƻŜ ŘƻƴƪŜǊ ƘŜǘ ƻƻƪ ƛǎΣ ŜǊ ƪƻƳǘ ŜŜƴ ŘŀƎ Řŀǘ ŘŜ 
ǾƻƭƭŜ Ȋƻƴ ǎŎƘƛƧƴǘΗΩ 

  



Pleun spant haar vleugels 

Oh nee! Pleun gaat ons verlaten. 
Ze is sinds september stagiaire bij 
het Huis van Compassie. Ze 
vertelde dolgraag over haar 
ervaringen in een interview. 

Pleun heeft sinds september 2019 
veel verschillende projecten 
ǳƛǘƎŜǾƻŜǊŘΦ ΨIŜŜŜŜŜƭ ǾŜŜƭΩ ȊŜƛ ȊŜ 
zelf: Alles Kids, We Doen Het Zelf, 
Iedereen Kookt Voor Elkaar, 
Waardevolle Oogst, We Leren Van 
Elkaar, de Arabische Taal, mee-eet 
momenten én natuurlijk Soepie Doen. Dat laatste, mee-eten en Soepie Doen beviel haar wel. Pleun gaf aan dat ze 
heel goed is in het proeven van al dat lekkere eten. Die taak nam ze wel degelijk serieus. 

tƭŜǳƴ ƎŀŦ ŀŀƴ Řŀǘ ȊŜ ƘŜŜƭ ƎƻŜŘ ƘŜŜŦǘ ƭŜǊŜƴ ƪƻƪŜƴ ŘƻƻǊ ŀƭƭŜ ƳŜƴǎŜƴ ŘƛŜ ȊŜ ƘŜŜŦǘ ƭŜǊŜƴ ƪŜƴƴŜƴΦ Ψbǳ ƪŀƴ ƛƪ ŜŎƘǘ 
ƪƻƪŜƴΩ ǾŜǊǘŜƭŘŜ ȊŜΦ ½ŜƪŜǊ ŘƻƻǊ Iedereen Kookt Voor Elkaar. 

Wij vroegen haar wat nou het meest leerzame was bij het Huis van Compassie. Ten eerste als coördinator van 
Alles KidsΣ ƻƴȊŜ ƭƛŜǾŜ ǎǘŀƎƛŀƛǊŜ ƪǊŜŜƎ ƎŜƭƛƧƪ ǾŜŜƭ ǾŜǊŀƴǘǿƻƻǊŘŜƭƛƧƪƘŜƛŘ Ŝƴ ƭŜŜǊŘŜ ƘƛŜǊŘƻƻǊ ŜǊƎ ǾŜŜƭΦ Ψ²ŀƴƴŜŜǊ ƳŜƴ ƛƴ 
ƘŜǘ ŘƛŜǇŜ ǿƻǊŘǘ ƎŜƎƻƻƛŘ ƳƻŜǘ ƧŜ ǿŜƭΩΣ ȊŜƛ ȊŜ ȊŜƭŦΦ 

Niet alleen bij Alles Kids kreeg ze veel verantwoordelijkheid, dit was ook het geval bij We Doen Het Zelf. Dit project 
heeft ze als een bloem zien groeien. Vanuit niets is iets gemaakt. Het zaadje is geplant en de eerste bloemetjes 
komen er aan. Hopelijk gaat dit zo verder, geeft Pleun aan. Door deze verantwoordelijkheden voelde ze zich direct 
gewaardeerd. Niet als stagiair, maar als mens, onderdeel van het team én bovenal, lid van de familie. 

Één van de meest bijzondere momenten van Pleun was samen met Bas en Saturday, Kerstliedjes voorbereiden. 
Pleun achter de piano, allen bellen in de hand en een kerstmuts op, vol met zenuwen en stiekem wat trillende 
handjes maakte ze zich klaar voor een optreden. Iedere week een repetitie.  

ΨLŜŘŜǊŜŜƴ ƛǎ Ǿŀƴ ŘŜ ǿŜǊŜƭŘ Ŝƴ ŘŜ ǿŜǊŜƭŘ ƛǎ Ǿŀƴ ƛŜŘŜǊŜŜƴΗΩΦ {ŀǘǳǊŘŀȅ ƪƻƴ ƴƻƎ ƎŜŜƴ bŜŘŜǊƭands, door in het 
bŜŘŜǊƭŀƴŘǎ ǘŜ ȊƛƴƎŜƴ Ŝƴ ƛŜŘŜǊŜ ǿŜŜƪ ǘŜ ƻŜŦŜƴŜƴ ȊŀƎ tƭŜǳƴ ƘƻŜ ȊƛƧƴ ǘŀŀƭ ǾŜǊōŜǘŜǊŘŜΦ 9ƴ .ŀǎΥ ΨŘƛŜ ǿŀǎ ƎŜǿƻƻƴ 
ǎǳǇŜǊ ƳǳȊƛƪŀŀƭ Ŝƴ ƪƻƴ ȊƛƧƴ Ŝƛ ŜǊƛƴ ƪǿƛƧǘΣ ŜǊƎ Ƴƻƻƛ ƻƳ Řƛǘ ǘŜ ȊƛŜƴΩΦ IƛƧ Ȋŀǘ ǾǊƻŜƎŜǊ ƴŀƳŜƭƛƧƪ ōƛƧ ŜŜƴ ōŜƪŜƴŘŜ 
Nijmeegse band: Live Evil. Saturday heeft zelfs een start gemaakt in zijn muziekcarrière, van optredens bij de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen tot het maken van een videoclip. 

Wat Pleun meemaakte bij het Huis van Compassie was zo gevarieerd dat ze niet wist wat ze nou kon vertellen. Ze 
is erg blij dat ze gelijk in het diepe is gegooid, veel mensen heeft ontmoet en veel culturen heeft mogen zien. 
5ŀŀǊŜƴōƻǾŜƴ ƘŜŜŦǘ ȊŜ ƛŜǘǎ ƘŜŜƭ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪǎ ƎŜƭŜŜǊŘΥ Ψƛƪ ƪŀƴ ƴǳ ƳƛƧƴ ŜƛƎŜƴ ƎǊŜƴȊŜƴ ǎǘŜƭƭŜƴ Ŝƴ ƛƪ ƘƻŜŦ ƴƛŜǘ ƻǾŜǊŀƭ ōƛƧ 
ƳŜŜ ǘŜ ŘƻŜƴΩΦ aŜest memorabel? Muziek maken met de deelnemers, groepsgesprekken, samen koken én de 
ƳƻŜǎǘǳƛƴΦ ΨLƪ ōŜƴ ǎǳǇŜǊ ōƭƛƧ Řŀǘ ƛƪ Řƛǘ ƘŜō ƳƻƎŜƴ ƳŜŜƳŀƪŜƴΩΣ ǾŜǊǘŜƭt Pleun vrolijk. 

Wanneer wij haar vroegen om te vertellen wat ze het meeste zou gaan missen bij het Huis van Compassie twijfelt 
ze niet. Het antwoord lijkt erg logisch: de mensen! 

ΨIŜǘ Huis van Compassie voelt als een grote familie. Van begin af aan voelt alles al heel warm en super persoonlijk 
en ik heb nu het gevoel dat ik handvatten heb om als professional ǘŜ ǿŜǊƪ ǘŜ ƎŀŀƴΩΣ ǾŜǊǘŜƭǘ ȊŜΦ ±ŜǊǘǊƻǳǿŜƴΣ 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn de kernwoorden voor deze stage. 

Nog een extra bedankje voor Pieter Poels voor de warme begeleiding en rots in de branding én Mirjam voor het 
zijn van haar partner in crime. 

Af en toe zal ze terug komen voor een lekker hapje of om even te koekeloeren bij wat activiteiten. Gewoon voor 
de gezelligheid. Pleun ziet deze stage als haar vogelnest. Ze is erg dankbaar dat ze hierbij betrokken was. Op naar 
het afstuderen en een volwassen baan. Het is tijd om de vleugels te spannen. 

aŜǘ ƴƻƎ ŜŜƴ ƭŀŀǘǎǘŜ ōƻƻŘǎŎƘŀǇΥ ΨōŜŘŀƴƪǘ ǾƻƻǊ ŘŜ ǿŀǊƳǘŜ Ŝƴ ƛƪ ǿŜƴǎ ƧǳƭƭƛŜ ŀƭ ƘŜǘ ƎŜƭǳƪ ǘƻŜΩΦ 

;ƴ ƻǾŜǊ ŘŜ ŎƻǊƻƴŀ ŎǊƛǎƛǎ ȊŜƎǘ tƭŜǳƴ ƻǇǘƛƳƛǎǘƛǎŎƘΥ ΨŘƛǘ Ǝŀŀǘ ƻƻƪ ǿŜŜǊ ǾƻƻǊōƛƧΩΦ  



Afscheid Esther 

Esther heeft nog een woordje aan iedereen bij het Huis 
van Compassie: 

ΨHet spijt mij heel erg dat ik binnenkort het Huis van 
Compassie moet verlaten. Ik heb een andere baan op de 
universiteit die meer uren is dan mijn vorige baan en dat 
valt niet te combineren met mijn werk hier. Ik kijk terug 
op mooie bijeenkomsten en gesprekken, op een warme 
en gezellige sfeer waarin iedereen welkom is. 

Het Huis van Compassie is een bijzonder huis en dat zijn 
jullie als gasten en als vrijwilligers ook! Dank dat ik jullie 
heb mogen leren kennen en ik dank ook Pieter en het 
bestuur dat ik hier mooie werkervaring heb mogen 
opdoen. We blijven verbonden want ik zal zeker naar 
bijeenkomsten en maaltijden blijven komen. 

Mijn nieuwe baan op de universiteit is als adjunct-secretaris van de medezeggenschap. Dat betekent veel 
vergaderingen organiseren en notuleren. Daarnaast zal ik meer tijd gaan steken in mijn eigen bedrijf Astarte 
Rituelen & Ceremonies als uitvaartsprekerΩΦ 

Vanuit het Huis van Compassie bedanken we Esther voor haar inzet over de jaren heen, we wensen haar succes in 
haar volgende werk. Én we zullen je missen Esther! 

Voorstellen nieuwe stagiaire: Maartje 

Dag allemaal, 

Ik ben Maartje van Leuven, ik studeer sociaal werk aan de HAN in 
Nijmegen. In september, na de zomervakantie kom ik stage lopen bij het 
Huis van Compassie. Ik heb er nu al zin in! Van deze organisatie begint 
mijn hart sneller te kloppen. Ik heb graag veel compassie met de 
samenleving en mensen. Ik kijk er naar uit om jullie te leren kennen, om 
activiteiten te doen en mijn steentje bij te dragen. 

Ik ben een avontuurlijk persoon en ga er graag op uit. In mijn vrije 
tijd ben ik graag creatief bezig, maak ik muziek en ben ik in mijn 
moestuin te vinden. Ook ben ik een groot liefhebber van dieren en de 
natuur. Normaal gesproken werk ik in de zomer graag op festivals, wat 
dit jaar helaas niet door gaat. 

Hopelijk komen jullie deze ingewikkelde tijden een beetje door. Ik zie 
jullie graag tegenmoet in september! Op anderhalve meter, digitaal of 
hoe dan ook, we maken er wat moois van! 

 

Met vriendelijke groetjes, 

Maartje van Leuven (19) 

 

   

 

 



Nieuwe collega Ineke stelt zich voor! 

Uit 12 uitstekende kandidaten konden we maar 1 iemand kiezen die onze 
Esther opvolgt. Het is Ineke geworden. In het bijgaande stukje stelt zij zich 
voor. Ineke: van harte welkom! 

We hopen in juni weer in staat te zijn om diverse activiteiten te organiseren 
in het Huis van Compassie. Daarbij zou Ineke natuurlijk een mooie rol kunnen 
vervullen. 

Onderstaand een introductie: 

Beste mensen van het Huis van Compassie, 

Graag wil ik me voorstellen als de nieuwe projectmedewerker in het Huis van 
Compassie. Mijn naam is Ineke Boomman. Ik ben opgegroeid op het Zeeuwse 
platteland, heb daarna gestudeerd en gewerkt in Amsterdam. Nu woon ik al 
weer vele jaren in Nijmegen met mijn man en onze poes. Mijn studerende 
zonen zijn allebei het huis uit. 

Ik heb het Huis van Compassie leren kennen door de samenwerking vanuit 
LETS ruilkring Nijmegen. Ook zet ik me in als Taalmaatje. 

Eerder heb ik gewerkt in de kinderopvang en bij verschillende welzijnsorganisaties met mensen met allerlei 
culturele achtergronden. Ook heb ik ervaring als docent bij het ROC en de HAN. Ik hou van de natuur en ben 
opgeleid tot natuurgids. 

Hopelijk kan ik snel met jullie kennismaken. Ik kijk er naar uit om samen met jullie de waardevolle activiteiten van 
het Huis van Compassie te organiseren en te zorgen voor bijeenkomsten binnen een goede sfeer. 

Voor nu: blijf gezond, geniet zoveel mogelijk van kleine dingen in je eigen kring 

en tot gauw ziens! 

Hartelijke groet, Ineke Boomman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDEEËN EN 
INSPIRITATIE IN TIJDEN 
VAN CORONA 
Corona is een crisis, veel van ons blijven thuis. 
Alles wordt gelukkig steeds normaler. Toch 
brengen we ons dagen net wat anders door dan 
normaal. Daarom wat ideeën en inspiratie in 
tijden van Corona. 

Creativiteit, sport, spel, tekst, fotografie, noem 
maar op! 

 

 

 

Sport & beweging 

Tijdens de corona crisis is beweging super 
belangrijk. Voor de weerstand, om even 
de gedachten op nul te zetten én 
natuurlijk omdat het gewoon leuk is! Het 
Radboud Sportcenter heeft een aantal 
work-outs op een rij gezet; van yoga tot 
stretching tot body workout: 

https://www.ru.nl/rsc/actueel/nieuws-
mededelingen/@1263143/thuis-
workouts/ 

 

 

 

Het kunstwerk van Bep 

Bep is altijd te vinden bij iedereen kookt voor elkaar en de 
waardevolle oogst. Naast het koken is ze vaak thuis creatief 
bezig: van schilderen tot collages maken, tekenen en zelfs 
teksten. Hiernaast een van Bep haar creatieve creaties: 

 

 

 

 

Fotografie 

Er was een fotowedstrijd over het Nederlands 
Landschap! Hoe ziet jouw karakteristieke 
Nederlandse landschap er uit? En wat willen we 
in een tijd van veranderingen eigenlijk 
meenemen naar de toekomst?  

https://www.ru.nl/rsc/actueel/nieuws-mededelingen/@1263143/thuis-workouts/
https://www.ru.nl/rsc/actueel/nieuws-mededelingen/@1263143/thuis-workouts/
https://www.ru.nl/rsc/actueel/nieuws-mededelingen/@1263143/thuis-workouts/


Wil je jouw nieuwe passie ontdekken? Fotografie kan er een zijn. 

Een klein gedichtje 

Oog in oog met het mysterie 
Blijf je dicht bij huis 
Omarm je elkaar met de liefste tederheid, in je mooiste onderkomen 
Zo lichamelijk, zo aards 
Weer een kans om lief te zijn 
Soms zo breekbaar en vergankelijk 
Maar zo weerbaar en vitaal 
In deze moeilijke tijd  
Dat Corona heet 

Klaske Bosma 

Wordfeud, een leuk online woordspel  

Grappig dat nu ineens blijkt dat heel veel van onze 
vrijwilligers Wordfeud doen. Een online spelletje, 
vergelijkbaar met Scrabble.  

Wil je het eens proberen: onze Mirjam speelt het zelf 
regelmatig. Ze wilt het graag eens met je oefenen. 
M.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl 

Bezoek een museum, virtueel!  

Nu bijna alle musea gesloten zijn, kun je nog steeds musea 
bezoeken. Maar dan virtueel. Bekijk maar eens. 

https://www.seniorweb.nl/artikel/virtueel -museum-
bezoeken 

 

Maak je eigen kunst, met behulp van digitale 
technieken 

Een tijd geleden hebben we als Huis van Compassie kennis gemaakt met 
een sociaal bewogen grafisch vormgever/kunstenaar, Gerard Bonneke. Hij 
wil graag mensen in Nijmegen bekend maken met nieuwe technieken om 
digitale kunstwerken te maken. Klinkt misschien moeilijk, maar is 
toegankelijker dan je denkt. 

Gerard ondersteunt graag mensen die zich nieuwe technieken eigen willen 
maken. Heb je interesse, neem dan gerust contact met Gerard (Gerard 
Bonneke, gbonneke@gmail.com) of met het Huis van Compassie. 

dream2picture.nl/digital_tools.html  

 

 

wŜŎŜǇǘŜƴ ǳƛǘ ƪƻƻƪōƻŜƪ ΨƛŜŘŜǊŜŜƴ ƪƻƻƪǘ ǾƻƻǊ ŜƭƪŀŀǊΩ 

In 2018 en 2019 hebben we met dit project vele gezellige en smakelijke bijeenkomsten georganiseerd.  Mensen 
maakten kennis met elkaar; mensen met een soortgelijke of juist andere achtergrond. Samen koken, gezellig eten 
en van elkaar leren. Nu kun je thuis ook deze lekkere recepten uitproberen! 

We hebben toen allerlei recepten verzameld en daarmee met veel plezier heerlijk eten gemaakt. Zie onderstaand: 
het kookboekje dat daaruit ontstaan is, zodat iedereen ook eens wat nieuws uit kunnen proberen, uit andere 

mailto:M.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl
mailto:gbonneke@gmail.com
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/wp-content/uploads/2020/04/Kookboek-IKVE-2019.pdf


culturen en met andere kruiden. En wanneer is het nou een beter moment om meer te leren over koken dan 
tijdens de Corona crisis? 

Soep: Romige Courgette soep 

Hoofdmaaltijd: Aardappelpuree, lekkerbekje, spinazie en een ei 

Gebruikte technieken: 

Blancheren = kort koken 

Blussen = afkoelen met water  

Droogkoken = koken zonder water om het vocht te onttrekken 

Pureren = eten fijn stampen om grove stukken klein te maken 

Schrikken = eieren afspoelen met koud water 

 

Romige courgette soep: 

Benodigdhedenlijst voor 20 personen; 

- 7 uien 
- 4 teentjes knoflook 
- 7 courgette 
- Flinke scheut olijfolie 
- Gedroogde provinciale kruiden 
- 6 groente bouillon tabletten 
- 3 ¼ liter water 
- рл ƎǊŀƳ ǾŜǊǎŜ ƳǳƴǘΩ 
- 835 ml verse slagroom 

Recept; 

1. Snipper de uien en snijd de knoflook fijn. Snijd de courgettes in blokjes van 2 cm. 
2. Verhit 2 el olie (per 6 personen) in een soeppan. Voeg de ui en knoflook toe en fruit 5 min. op laag vuur. 

Voeg de courgette en Provençaalse kruiden toe en bak 3 min. mee. Voeg het water en de 
bouillontabletten toe, breng aan de kook en laat 12 min. op laag vuur koken. 

3. Pluk ondertussen de blaadjes van de munt. Kook de muntblaadjes 10 sec. (blancheren) en koel meteen 
terug in ijskoud water (blussen). Laat uitlekken op keukenpapier. Doe de munt samen met de rest van de 
olie in een hoge beker en pureer met de staafmixer fijn. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 

4. Pureer de courgettesoep met de staafmixer tot een gladde soep. Roer ¾ van de slagroom erdoor en 
verwarm 1 min. door. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Verdeel de soep over de borden en 
garneer met de rest van de slagroom en de muntolie. 

Aardappelpuree, spinazie, lekkerbekje en een ei 

Benodigdhedenlijst voor 20 pers: 

- 5 kg stampot aardappelen 
- 750 ml volle melk 
- 150 gr ongezouten roomboter 
- Snufje gemalen nootmuskaat 
- 20 lekkerbekjes uit vriezer (2,05 euro) 
- 7 pakken grofgesneden spinazie uit vriezer (0,99 euro) 
- 20 eieren  

 

 

 



Recept; 

1. Schil de aardappelen en snijd in gelijke stukken. Kook in water met eventueel zout in 20 min. gaar. Giet af. 
Laat de aardappelen in de kookpan op de kleinste pit op laag vuur in 2 min. droogkoken. Hoe minder 
vocht in de aardappelen, hoe luchtiger de puree.  

2. Verhit vloeibare margarine en/of (olijf)olie en bak de lekkerbekjes op matige temperatuur in 11-12 
minuten gaar en bruin. Regelmatig keren. 

3. Kook een grote pan met water, zodra het water kookt plaats je de 20 eieren rustig in het water. Kook de 
eieren in 8 ς 10 minuten hard. Laat de eieren schrikken met koud water zodat de schil los kan komen.  

4. Verwarm de spinazie in een pan, regelmatig roeren.  
5. Verwarm ondertussen de melk in een steelpan op laag vuur, maar laat niet koken. Pureer de aardappelen 

fijn met de pureestamper. Voeg de melk en boter toe en roer luchtig door met een garde tot de boter 
helemaal gesmolten is. Breng op smaak met de nootmuskaat, peper en eventueel zout. 

 

 

Hoofdmaaltijd: Coba (kofte) van bulgur in tomatensaus  

Toetje: Yoghurt met fruit en kokos 

  

 

Coba (kofte) van bulgur in tomatensaus: 

Benodigdheden; 

- 4 blikken tomatensaus van 140 gram 
- Peper, zout, kerrie 
- 6 Uien 
- Olie 
- 4 tomaten 
- Bulgur (haalt Achmed) 
- Backing powder 
- 2 kilogram rundvlees 

Recept bulgur; 

- Bulgur in lauw water doen 
- Zwarte peper en zout toevoegen 
- Klein beetje backing powder toevoegen 
- De bulgur hard stampen en kneden 
- Sluit de bak af en laat de bulgur 30 minuten reizen 
- Snij de uien en bak deze op samen met het rundvlees 
- Zet een pan water op tot het kookt, doe veel zout en wat peper in het water 
- Kneed en stamp de bulgur weer hard, de bulgur moet niet waterig zijn maar ook niet te stijf. Je moet het 

in een sliert omhoog kunnen trekken. 










